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De school is klaar ! 
 
Eindelijk hebben wij de school helemaal klaar. 
In 2015 kregen wij de vraag of er op de school 
een verdieping kon worden gebouwd want er 
was plaatsgebrek. 

Links de lagere school met etage en rechts de 
kleuterschool 
 
 
Wij kregen niet het hele benodigde bedrag bij 
elkaar. Maar de toenmalige voorzitter van het 
bestuur zei ons toe om het restant in Gambia bij 
elkaar te kunnen krijgen, dus vol goede moed 
konden wij in 2018 beginnen met de bouw. 
Mafaal had zijn handen er vol aan maar alles 
liep gestaag totdat het geld op was. 
De bestuursvoorzitter was in de tussentijd naar 
het buitenland verhuisd, dus er was helemaal 
geen geld om de bouw af te maken en alles 
kwam stil te liggen. 
Ook kwam daar ook nog drie jaar Corona om de 
hoek kijken en konden we helemaal niets meer 
doen. 
In de tussentijd waren de daken van de 
kleuterschool helemaal kapot en stonden er 
drie lokalen blank tijdens het regenseizoen dus 
hier moest wat aan gedaan worden. 
 
 

 
 
In oktober 2022 was er eindelijk weer 
gelegenheid om naar Gambia  te gaan en zagen 
wij hoe het er voor stond. 
Beneden was er veel achterstallig onderhoud en 
boven werd er wel al les gegeven maar er was 
geen sanitair, er was nog niet geverfd, en er 
was ook geen betegeling zowel op de wanden 
als op de vloeren. 
Met dank aan verschillende fondsen in 
Nederland hebben wij alles kunnen afmaken, de 
wc’s zijn betegeld en aangesloten, de vloeren 
zijn betegeld en alles is geschilderd. 
In de kleuterklassen is er elektriciteit aan gelegd 
en er zijn overal muskieten netten voor de 
ramen gemaakt want de muggen zijn een groot 
probleem. 
De school zelf had al de toegangspoort gemaakt 
en ook de buitenkant is geschilderd dus het ziet 
er weer geweldig uit. 

Mooie wc,s en wastafels 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Gelukkig hadden wij nog enige financiële ruimte 
om de kleuterschool te voorzien van nieuwe 
daken. Uiteraard een hele verbetering. 
Ook bleek dat er geen waterdruk was om de 
wc’s boven en beneden door te spoelen dus 
moest er een watertoren komen en een pomp, 
ook deze hebben wij vanuit Nederland kunnen 
realiseren dankzij Mafaal, die overal verstand 
van heeft en goed de weg weet in Gambia. 
 

Mafaal staat in het midden 
 
Dat deze verbouwing zo goed is verlopen is een 
hele prestatie want in Gambia gaat het allemaal 
veel moeilijker dan in Nederland. 
Op een gegeven moment staakte de taxi’s en 
heeft Mafaal de werkmensen zelf opgehaald 
om aan het werk te gaan en ook heeft hij  
gezorgd dat de werkmannen om vier uur te 
eten kregen want anders gingen ze naar huis en 
dat was natuurlijk zonde van de dag. 
Ook om het benodigde materiaal bij elkaar te 
krijgen is altijd weer een behoorlijk probleem, 
Mafaal wil alleen goede spullen voor een klein 
prijsje en hier gaat heel veel tijd inzitten. 
 
 
 
 

 
 
Als materiaal naar de school wordt gebracht 
zorgt hij dat hij erbij is zodat er niet                
“per ongeluk” materiaal van een mindere 
kwaliteit wordt geleverd. 
Wij willen ook overal een bonnetje van en dat is 
ook niet gebruikelijk in Gambia maar Mafaal 
zorgt overal voor. 
Voor onze stichting en de school is deze man 
onbetaalbaar en onmisbaar en wij zijn heel blij  
dat wij al die jaren op hem hebben kunnen 
rekenen. 
Hij is een vriend voor het leven.! 

Muskieten netten voor de ramen 
 
 
Wij zijn heel dringend op zoek naar een aantal  
platte beeldschermen,  Heeft u nog iets staan 
dan halen wij het graag bij u op. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij zijn heel erg opzoek naar een 

aantal platte beeldschermen, heeft 

u er nog een staan ? 

Wij halen hem graag bij u op. 



 
 
 
Wij zijn heel erg blij met alle fondsen en 
donateurs die ons hebben geholpen om deze 
bouw en renovatie te kunnen realiseren. 
Wij kregen een bijdrage van : 
Stichting Caritas. 
Stichting Rogaar. 
Stichting Goede Doelen. 
 `t Graalhuis 
Stichting Paulien. 
De Grootste Familie van Nederland. 
Smelik BV. 
Dirk Bos fonds. 
Stichting Johanna Donk Grote 
Stichting Cornelia Imperfectie Franciscani 
Al onze vaste Donateurs 

 
 
Dak van de kleuterschool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zo zagen de muren eruit ! 
Tot slot, 
 
Bij ons laatste bezoek aan de school, bleken 
de laptops die wij 8 jaar  geleden hebben 
afgegeven aan de Mamour Secca School, er niet 
meer goed les gegeven mee kon worden. 
Heeft U nog een goed werkende laptop in de 
kast liggen dan houden wij ons hiervoor 
aanbevolen. 
Het is voor de kinderen belangrijk, dat zij ook 
digitaal onderwijs krijgen. Door de school wordt 
dit volledig onderschreven. Het is nu een gemis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens alle kinderen, de leerkrachten, Mafaal en het bestuur 

van Help Gambia helpen willen wij u heel hartelijk bedanken 

voor uw bijdrage voor onze school. 



 
 
 
 
 
                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


